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Colofon 

De antwoorden van geïnterviewden en columns geschreven door onze 
columnisten vertegenwoordigen een mening. Dat betekent niet dat die 
mening per definitie ook de mening van het bestuur van Buurtvereniging 
Sportpark II is.  
 
Schrijvers: Jos Wiltschut, Rinie Smits, Marco Schill, Nanny Wiltschut. 
Eindredactie en lay-out: Marco Schill 
Dit Sportpark II Buurtboekje wordt gedrukt bij GGz Breburg locatie Breda.  
 
Bankgegevens: ING IBAN nr.: NL09INGB0005038523 t.n.v. Sportpark II  
Website: www.sportpark2.nl 
Kopij voor buurtboekje: info@sportpark2.nl 
Buurtvereninging E-mail: info@sportpark2.nl 
 
Bestuur van de buurtvereniging: 
Voorzitter: Robèrt Snelders  
Penningmeester: Marc Bastiaansen  
Vicevoorzitter: Rinie Smits  
Lid: Marco Schill 
 
Sportpark II op Social Media 
 

www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII     @buurtverenigingsportpark2 
www.twitter.com/sportparkII 

 
  

http://www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
http://www.twitter.com/sportparkII
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Voorwoord 

Beste buurtgenoten,  
Bij het naderen van de maanden november en december, betekent ook dat 
we op weg zijn naar het einde van het activiteitenjaar 2023. Met veel plezier 
en voldoening kijken we daarom nog even terug naar de afgelopen 
activiteiten. 
 
Het paasgebeuren in april blijft voor alle kinderen uit de buurt, overigens niet 
zo verwonderlijk, een gezellige activiteit waar steeds meer kinderen met veel 
plezier naar uitkijken EN aan deelnemen. 
 
Ook het "Koningsmertje", sinds twee jaar georganiseerd door enkele 
enthousiaste buurtvrijwilligsters uit de wijk, gaat en dat voorspel ik, 
uitgroeien tot iets groots. 
 
De zomeractiviteit bleef in aantal bezoekers en deelnemers wat achter. 
Waarschijnlijk door het extreme warme weer samen met de aanvang van de 
zomervakantie? Volgend jaar zijn wij voornemens één zomeractiviteit extra 
toe te voegen.  
 
Halloween was uitgesproken spectaculair en druk. Met een overweldigende 
toename van kleine en grote bezoekers die lange rijen trotseerden om maar 
niets te hoeven missen. 
Het was een overweldigend succes. Positief zuchtend hoorde ik de 
organisatie zich uitspreken over hoe zij deze explosieve gruwel activiteit 
volgend jaar nog groter en spectaculairder konden maken! Wordt zeker een 
mega uitdaging.  
 
In december komt natuurlijk Sint Nicolaas langs om aan onze kids van de 
buurtvereniging cadeautjes uit te delen. Altijd en steeds weer een feest voor 
jong en oud. Dus....aan de slag met de Sinterklaas kleurplaat. O ja, de Sint 
komt dit jaar op het Achillesplein, zie ook de aankondiging verder in het 
boekje.  
Tenslotte de afsluiter van het jaar: de kerstoptocht. Na een op waar 
gemaakte arrenslee in 2020 en een schitterende voelbare warme open haard 
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schouw in 2021, gevolgd met een heuse stoomlocomotief vorig jaar, wacht 
ons zeker weer een spectaculaire eindejaar verrassing. 
 

Onze drijfveer met u delen 

  
Een van de mooie kanten van ons vrijwilligerswerk is het bezig zijn met 
bedenken en organiseren van periodiek gerichte activiteiten voor de 
buurtvereniging. De leuke en warme reacties van jong en oud is wat ons drijft 
én voldoening geeft. Vaak gaan daar de nodige overleggen en (financiële) 
hoofdbrekens aan vooraf, maar die zijn de moeite waard en vaak ook leuk, 
omdat we weten waar we het voor doen. Daarom blijven wij een beroep 
doen aan buurtbewoners, jong of oud, om actief aan te sluiten in ons bestuur 
als algemeen bestuurslid. Ik nodig u hierbij graag uit, kom gerust even bij mij 
langs, (Spadestraat 13, de koffie staat dan klaar). Ik vertel je graag over de 
verschillende ondersteunende mogelijkheden. Want velen handen maken 
licht werk. 
Tot slot, graag en zeker een woord van dank aan alle vrijwilligers die op 
enerlei betrokken zijn geweest bij onze activiteiten van het afgelopen jaar. 
Het zijn onze stille krachten die onze vereniging een warm hart toedragen. 

• bezorgers van buurtboekjes,  

• schrijvers van leuke verhalen,  

• prikkers van zwervend straatafval,  

• schoonmakers van pleintjes,  

• de vrijwilligers op de achtergrond,  

• adverteerders,  

IEDEREEN, BEDANKT!! 
 
Namens mijn collega's, alvast prettige feest dagen gewenst, 
 Rinie Smits 
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Het mini kerstboompje 

(een gezamenlijke beleving van 'n opa samen met zijn kleinzoon Kyan -toen 
zes jaar oud-, van alweer jaren geleden). 
Als mijn opa, die elke week bij ons langs komt zijn we altijd druk met van 
alles. Werken in de tuin, knutselen vogelhuisjes van oud hout. Maar natuurlijk 
ook spelen in de tuin. Laatst hebben we samen, mijn moeder opa en oma de 

voor en achtertuin winter klaar 
gemaakt zodat we daar voorlopig niets 
meer aan hoeven te doen. Behalve veel, 
heel veel, bladeren harken, kliko's vol. 
Maar we gaan ook vaak samen fietsen 
in de polder op zoek naar bijzondere 
planten- bloemen-bomen en ook vogels 
spotten. Zodoende heb ik van mijn opa 
(maar meestal opa van mij) veel namen 

geleerd van de vele soorten vogels die hier in de buurt volop aanwezig zijn. Bij 
ons laatste fietstochtje richting de Oesterdam zei opa: “volgens mij is het 
weer duidelijk aan het veranderen, de wind komt uit de "verkeerde hoek"”. 
“Wat betekent dat: verkeerde hoek, opa”, vroeg ik. Dan is mijn opa op z'n 
best en legt hij meteen precies aan mij uit wat dat betekent. Dat doet hij best 
bij veel dingen, uitleggen zeg maar. Zo leer ik veel over van alles, al begrijp ik 
het dan soms nog niet helemaal. “Zo kun je merken dat de winter het 
langzaam over neemt van de herfst”, zegt mijn opa. En inderdaad de meeste 
bomen verliezen nu haast al hun blaadjes. De boomgaarden met appels en 
peren zijn leeg. “Aan alles is het merkbaar dat het weer voor de natuur nu 
bepalend is”, vertelt hij verder, terwijl we allebei stevig doortrappen door de 
wind in de polder. 
 
Het is lekker rustig. Soms stoppen we even om nog beter naar de stilte te 
luisteren, zonder al dat drukke auto verkeer. We komen langs een stuk land 
waar heel veel dennenbomen staan. “Kijk”, zegt mijn kleinzoon tegen mij, 
“hier groeien de Kerstbomen”. Maar straks is alles ook weer weg want dan 
worden alle bomen verkocht voor Kerstmis. Er staan er zoveel, niet te tellen 
gewoon, dat we even afstapten om naar al die mooie verschillende bomen te 
kijken. “Die hele grote”, vertelt hij, “gaan naar de gemeentes in de buurt en 
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worden midden op de markt geplaatst. De "gewone" bomen staan bij de 
mensen straks in huis”. “En die kleine dan” vraag ik hem belangstellend!  
“Die kleintjes, opa, blijven in de grond tot ze volgend jaar groot genoeg zijn”. 
M'n kleine fietsmaatje weet er blijkbaar best veel van. Plots legt hij zijn fietsje 
op de grond en loopt naar een klein boompje wat opvallend ver van de rest 
staat? Terwijl ik hem nieuwsgierig volgde, want dat zijn opa's meestal, stond 
daar inderdaad een heel klein (mini)boompje alleen, ver van de rest. Het was 
absoluut geen best exemplaar en had bijna al zijn naaldjes verloren er was 
volgens mij zelfs op gestaan. Zeg maar gerust een triest geval. Ik vroeg hem 
waarom hij juist naar dat zielige boompje was gelopen? “Nou opa 
antwoordde hij wat aarzelend terwijl hij mij aankeek alsof hij zich schaamde: 
Het leek net of het boompje naar mij keek en lachte!”. Even keek ik hem 
boven m'n bril met gefronste wenkbrauwen aan. Heel aandachtig stond hij 
het boompje nogmaals te bekijken en mompelde nog wat, maar ik kon het 
niet verstaan. Ondanks mijn twijfels bleek het net of het mistroostige kleine 
mini-kerst-boompje toch volop stond te genieten van al onze aandacht maar 
waarschijnlijk nog meer van de opvallende belangstelling van mijn kleinzoon. 
“Ik vind het boompje steeds mooier worden opa”, zei hij. Terwijl ik mijn best 
deed opgewekt over te komen om hem niet teleur te stellen vroeg hij haast 
smekend: “Opa kunnen we het boompje alstublieft meenemen? dan ga ik er 
goed voor zorgen, zodat het misschien toch nog groot kan worden en nooit 
meer alleen hoeft te zijn”. Ik keek hem aan en het raakte mij hoe hij dat zo 

zei. Eigenlijk ook weer niet zo vreemd, want zo is mijn 
maatje. Na wat zoekwerk vonden we de boer van het 
Kerstbomen veld en kochten het miniboompje voor een 
(mini) prijsje. Meteen zei hij: “als we straks thuis zijn opa, 
betaal ik jou de helft terug”. “Deal!”, zei ik en stelde voor om 
er samen een projectje van te maken. 
Ons fietstochtje kreeg door deze plotselinge gebeurtenis 
meteen een andere wending. Kyan wilde zo snel mogelijk 
met het mini boompje terug naar huis. Al fietsend was hij 
voor zijn doen opmerkelijk stil. Blijkbaar had hij in zijn hoofd 
al een heel plan met de toekomst van het kleine mini-kerst-

boompje. Bij thuiskomst vertelde hij enthousiast wat wij onderweg hadden 
meegemaakt. Meteen liep hij door naar de schuur en kwam terug met een 
grote pot en een zak grond. Hij vulde de grote pot helemaal vol met goede 
grond en plantte het boompje er midden in. Hij liep glunderend en tevreden 
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wel drie keer rond de tuintafel en zei dat het boompje er nu al veeeel beter 
uit zag. Goedkeurend zei ik tegen hem: “Dat zal het boompje zeker wel 
waarderen”. Vervolgens verhuisde het boompje naar zijn slaapkamer omdat 
zoals hij zei: ”Dan kan ik nog beter op hem letten”. Het leek alsof hij er die 
dag een vriendje er bij had. De dagen daarna verzorgde hij zijn boompje zo 
goed mogelijk en elke dag na school rende hij als een malle naar zijn 
slaapkamer om te zien of het boompje het goed maakte. En zowaar, al na 
enkel dagen leek het erop of het boompje er steeds frisser en beter uit ging 
zien, zijn naaldjes werden groener en groener, ja zelfs groeide wat geheel 
aan zijn goede zorgen te danken was. 
Tijdens de Kerstdagen gingen wij bij onze kleinzoon logeren. In de 
woonkamer stond een grote Kerstboom die hij samen met zijn moeder en 
kleine broertje had versierd. Heel opvallend stond naast de grote kerstboom 
nog "iets", maar was afgedekt met een kleedje. 
“Dit is een kerstverrassing voor jou” opa, zei Kyan. Voorzichtig en met 
glunderende ogen haalde hij het kleedje er af. In het licht van de grote 
Kerstboom stond ‘ons’ mini-kerst-boompje in al zijn pracht en praal te 
pronken. Onze kleinzoon had het versierd met lichtjes en sterretjes. Kijk 
fluisterde hij in mijn oor: “Dit is wat ik toen bedoelde opa, nu is het 
miniboompje nooit meer alleen”. Toen hij na een gezellige dag moe en 
voldaan naar bed ging zei ik zachtjes: “Kijk eens naar buiten jongen”.  
Het sneeuwde. Straten en bomen werden langzaam bedekt onder een deken 
van zachte witte sneeuw terwijl ons mini-kerstboompje binnen stond te 
stralen en te glimlachen. 
Elk jaar met Kerstmis hebben we het samen nog over deze bijzondere 
fietstocht van jaren geleden. 
 
Vrolijk Kerstmis van opa Rinie en kleinzoon Kyan. 
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Aankondiging Sinterklaas 

Sint Nicolaas zal weer langskomen in onze Sportpark II wijk!  

Op Zaterdag 2 december  tussen 14.00 uur  en 16.00 uur  

Dit jaar is Sint Nicolaas wat moe in de benen en heeft hij besloten om, in 
plaats van door de wijk rond te lopen, maar zijn tijdelijke tent op te zetten op 
het speelveld aan de Achillesstraat. 

Alle kindjes onder 10 jaar van leden van de Sportpark II Buurtvereniging 
kunnen langskomen om eventueel een cadeautje te krijgen. 

De kindjes kunnen de kleurplaat die in de binnenzijde van dit boekje 
aanwezig is, mooi inkleuren en inleveren tm 23 november aan de Poolseweg 
126. (het grote nieuwe witte huis) 

Graag op de kleurplaat vermelden: 

• De naam van het kindje 

• De leeftijd van het kindje 

• Wil het kindje een meisjes of jongens cadeau ontvangen. 
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Halloween terugblik 

Zaterdag 28 oktober veranderde het gedeelte van onze wijk achter de 
Steynlaan, al jaren het “het landgoed van Igor” in een griezelig en 
spookachtig landschap. 
De berichten die het bestuur enkele weken vooraf vaak hoorden waren: Hoe 
gaan jullie het succes van vorig jaar overtreffen? Dat was voor de bouwers 
dus het uitgangspunt om mee aan de slag te gaan. Ruim een week van te 
voren werd achter de grote bebossing op het doolhof-plein, uit het zicht van 
iedereen, het eerste gedeelte uitgezet. De dagen erna werden gedeeltelijk de 
contouren van het doolhof naar de voorkant opgebouwd en werd duidelijk: 
dit wordt mega.  
 
Zaterdag 28 oktober was uiteindelijk DE grote dag.  
Alle hens aan dek voor iedereen. Plaatsen van decors, catering, kassa, licht, 
geluid, maar vooral de aankleding van het doolhof met gevaarlijke en bizarre 
horror figuren.  
Om 19.00 uur ging de poort van het Halloween spook doolhof op landgoed 
Igor voor de eerste bezoekers open. De belangstelling was overweldigend. 
Zelfs van ver buiten onze wijk stonden gezinnen in de rij voor de kassa. 
Uiteindelijk leverde dit een record aan bezoekers op die het aantal van vorig 
jaar ruim overtrof.  
Niet zo zeer de schrik, maar vooral de uitbundige beleving van veel kinderen 
EN volwassenen deden hun besluiten zelfs twee of drie keer! de ronde 
opnieuw te maken. De bezoekers kwamen na terugkomst, waarvan sommige 
opgelucht maar steeds enthousiast naar buiten, waarbij vooral de zwevende 
viool(??) veel indruk maakte.  
Ondanks een regenbui later op de avond, bleven veel bezoekers na genieten 
van de gezellige Halloween sfeer zodat de adrenaline na een drankje 
geleidelijk weer op normaal niveau was terug gekeerd. 
 
Het was een (helse) activiteiten beleving om als buurtvrijwilliger tijdens de 
opbouwdagen mee te mogen maken. 

Een fanatieke Halloween griezel. 
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Geboren * of overleden † 
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Vanuit onze wijk kwamen geluiden om eventueel een rubriek te besteden 
aan mensen die een kindje hebben gekregen en aan mensen die ons 
ontvallen zijn.  
We zouden daarbij dan ook graag een overzicht geven van nieuwe leden in 
de wijk. 
Dit valt of staat natuurlijk met bereidheid om aan te geven waar een baby’tje 
is geboren of iemand overleden is. Tevens is toestemming van direct 
betrokkenen/familielid nodig uiteraard ivm recht op privacy.  
 
Het bestuur van Sportpark II staat er in ieder geval voor open en wanneer 
iemand graag iets vermeld wil hebben in dit buurtboekje, graag een berichtje 
naar M.Schill, 06 13253173 (liefst Whatsapp) zodat het berichtje in de 
volgende editie kan komen. 
 
 

Kerstoptocht 2023 

Ook dit jaar zal er weer een Kerstoptocht gehouden worden, op zaterdag: 23 
December. 
Deze jaarlijkse optocht zal vertrekken om ongeveer 18.00 uur vanuit de 
Steynlaan en iedereen kan uiteraard meelopen. Vanaf het begin, of gewoon 
vanaf wanneer het uitkomt. 
Dat kan met een kaars, een klein lampje, een kerstpak…etc.  
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Democratie (01) 

Herinneringen en verhalen van Blokhoofd 
 
Op mijn eerste school waar ik werkzaam was, in Eindhoven, ging de 
waarnemend rector met pensioen. Hij was zelf ook een leraar Nederlands en 
bevriend met mijn vader, vanaf de tijd dat ze beiden werkzaam waren op 
dezelfde school in Bandung. Door hem was ik aangesteld.  

Maar hier gaat het over een andere 
kwestie, namelijk de benoeming van 
een nieuwe rector. De toenmalige 
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals 
inspraak en democratisering, hadden 
ook deze conservatieve school bereikt. 
Er werd dan ook uitgebreid in de 

wandelgangen gepraat over hoe de procedure bij de komende benoeming  
moest zijn. Daartoe kwamen er twee discussiestukken tot stand: een 
bescheiden voorstel van de officiële lerarenraad -een vertegenwoordiging 
van de docenten/s die zich voornamelijk bezighield met uiterst relevante 
zaken als personeelsfeestjes en buitenschoolse activiteiten voor de 
leerlingen- en een van een groepje (kritische) leraren met een iets 
verdergaande opvatting van inspraak. Daartoe besloot het bestuur tot een 
buitengewone vergadering ’s avonds 
om 19.00 voor het onderwijzend 
personeel om met elkaar te praten over 
de benoemingsprocedure.  
Dat zou geschieden aan de hand van de 
beide voorstellen, die ter tafel lagen.  
In de grote aula waren de tafels in een U-vorm opgesteld, waar de leraren en 
leraressen zich neerzetten aan de lange zijden. Aan de korte zijde zat de 
voorzitter van het bestuur, gesecondeerd door twee bestuursleden. 
 
Het aanvankelijke geroezemoes in de aula verstomde toen de 
bestuursvoorzitter de vergadering opende. “Geachte dames en heren, van 
harte welkom op deze buitengewone bijeenkomst, waar we met elkaar 
zullen praten over een mogelijke procedure bij het benoemen van een 
nieuwe rector voor onze school. Maar voor we het daarover zullen hebben, 
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heeft het bestuur één mededeling. Tot nieuwe rector is benoemd…..”…En de 
naam van een collega, die vreemd genoeg afwezig was, volgde.  
 
Om 19.15 stond iedereen weer buiten. 

 

Democratie (02) 

Toen ik pas werkzaam was op mijn eerste school in Eindhoven, het 
Eindhovens Protestants Lyceum, samen met een studiegenoot uit Nijmegen, 
waren we verbaasd over de conservatieve sfeer van de school. Wij, twintig 
jaar jonge studenten Nederlands uit Nijmegen, een “rode” (= 
linksgeoriënteerde) universiteit in de roerige jaren 60, waren dat niet 
gewend. In de docentenkamer heerste een, onzichtbare maar niet te 
negeren, strikte hiërarchie. Er bleken drie groepen tafels te zijn. Een leek 
gereserveerd voor de oudste leeftijdsgroep, dat wil zeggen de langst aan de 
school verbonden docenten. Ze waren vergrijsd en zaten onder het stof van 
al die schooljaren. Dan was er een tweede groep tafels voor de groep van 
middelbare leeftijd, de leraren met een dienstverband van tien tot twintig 
jaar. Zij lieten zich graag voorstaan op hun jarenlange ervaringen. Hun lessen 
waren voor de leerlingen al jaren voorspelbaar. En derhalve saai. Hun enige 
ambitie was om gepromoveerd te worden tot de tafel van de oudsten. De 
derde groep tafels was voor de jongeren, dus de docenten die minder dan 
tien jaar werkzaam waren op school. Dat was wel de kleinste groep. Niemand 
zei er iets van als je aan de verkeerde tafels ging zitten. Maar je werd 
genegeerd en voelde je weggekeken.  
Nu was dat niet zo erg. Veel erger was de omgang binnen de vakgroep, zoals 
ik merkte in de eerste vergadering van de sectie Nederlands. Men sprak 
elkaar steeds formeel aan met meneer en mevrouw. Wij waren dat niet 
gewend en daarom stelde ik voor wat informeler met elkaar om te gaan en 
elkaar bij de voornaam te noemen. Dat gaf eerst een enorme schok. Vooral 

de dames reageerden geschrokken. Maar uiteindelijk 
werd door iedereen schoorvoetend besloten om het 
voorstel aan te nemen. Dat maakte de sfeer in ieder 
geval losser en op den duur ook plezieriger en 
gemakkelijker. 
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Gedichten 

Door Jos Wiltschut 
 

Vlam danst langzaam 

vlam danst langzaam de kaars   
en trilt het licht om de pit  
raakt teer het netvlies aan 
wordt verontschuldigend verplaatst 
alsof het er iets toe doet 
een nachtmot op zoek naar het brandpunt 
en trager is de reactie te laat; 
 
veel later verlies ik de traagheid 
ketting rijgens aan de kralen 
een ademhalen met de longen het onderste 
langzaam loslaten een kostbaar verliezen 
en steeds sterker de invloed merkbaar  
 

 

Mijn Vader (1916 – 1991) 

 
mijn vader nu een versleten 
machine maar dan triester 
niet zoals toen ik nog jong was 
maar met van die vermoeide ogen 
in zijn hoofd, een boom 
die zijn kruin laat zakken, 
langzaam, naar beneden duikt, 
krimpt tot een vervagende schaduw 
en omdat hij langer wacht  
herhaal ik wat ik heb gezegd 
en kom tot aan de oude oren 
een deur die knarsend opengaat 
hij schrikt en ziet mij staan 
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Betaald parkeren 

Op de gemeentelijke website Breda is het laatste nieuws over betaald 
parkeren van mei 2023, ook over Sportpark II. 
Met een smartphone kun je makkelijk naar de website door met de 
camera op de volgende QR code te richten en de tekst aan te klikken 
welke naast het kader in je scherm van je telefoon of tablet komt te 
staan. 
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Nieuws vanuit de Sportpark II Wijkraad wat betreft betaald parkeren 
staat op de volgende website: 

 
De informatie op de websites is de laatste informatie beschikbaar bij 
de Gemeente Breda en bij de Wijkraad Sportpark Breda.  
De informatie is niet zeer recent maar de verwachting is dat als er iets 
nieuws te vermelden valt, deze daar op die websites beschikbaar 
komt. 
 

Speelveld Achillesstraat 

Zoals velen bekend is er een presentatie geweest over de plannen voor 
de invulling van het plein aan de Achillesstraat in Sportpark II. 
De presentatie zorgden voor een discussie met meningen, vragen en 
adviezen over en aan de Wijkraad die dit mee zou nemen naar de 
Gemeenteraad.  
In parallel is er een verzameld advies naar de gemeente gegaan vanuit 
de buurtbewoners. Dit ligt nu bij de gemeente en zal aldaar 
beoordeeld worden.  
We houden jullie op de hoogte! 
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Het koolwitje en vlinderbloemigen 

Ik heb me in het verleden wel eens 
afgevraagd waarom bepaalde 
vlinders ‘koolwitjes’ werden 
genoemd. Het tweede deel van de 
naam is wel duidelijk. De witte (en 
soms wat bleekgele) kleur van de 
vleugels is onmiskenbaar daarvoor 
verantwoordelijk. maar ‘kool’? Zo wit 
als kool lijkt me erg onwaarschijnlijk. 
Het antwoord op die vraag is me dit 

jaar wel duidelijk geworden. We hadden in een grote kweekbak 
bloemkoolzaad gezaaid. Tot grote vreugde kwam na verloop van tijd een 
tiental groene sprieten boven de grond tevoorschijn, die eerst langer werden 
en later uitliepen in een aantal frisse bladeren. Bloemvorming was het 
volgende stadium waarop we -ongeduldig- wachtten. We hadden in het 
verleden slechts eenmaal het genoegen gesmaakt van een heel klein 
bloemkooltje in onze tuin. Dat was op een koude dag in maart en volgens 
onze vriend op de markt met groente en fruit hadden we de eerste 
bloemkool van de koude grond dat jaar. Het bijzondere ervan was dat we 
helemaal geen bloemkool gezaaid hadden. Misschien had het zaadje 
onderdeel uitgemaakt van het vogelzaad dat we aan de vogels in de winter 
hadden gegeven.  
Op een dag ontdekten we midden op een groot aantal bladeren van de 
bloemkolen in wording knaagsporen. We dachten eerst aan slakken die soms 
meedogenloos te keer kunnen gaan. Maar slakken beginnen meestal aan de 
buitenranden te knagen en nemen dan 
vandaar grote happen groen weg. Maar dit 
waren rechte lijnen, als sporen van kleine 
gaatjes. Toen we wat nauwkeuriger keken, 
zagen we aan de onderkant hele kleine 
rupsjes zitten. We zochten op wat voor 
rupsen dat waren en ze bleken van de 
koolwitjes te zijn. Inmiddels zijn ze groter en gemakkelijk te zien. En 
inmiddels zijn ze volledig verdwenen. Hebben ze zich verstopt om zich te 
straks te kunnen vertonen als vlinders? Als u volgende zomer meer 



Pagina 30 

koolwitjes dan anders ziet, dan zijn ze misschien wel uit onze tuin afkomstig. 
Inmiddels zijn op een paar gespaard gebleven groene bladeren weer rupsen 
verschenen. Dus gaat de productie van koolwitjes verder. Ten koste van de 
biologisch verantwoord geteelde bloemkool uit eigen tuin. Bloemkool halen 
we desgewenst maar elders.  

En inmiddels zijn ze aan het verpoppen. Hij hangt 
aan de afgevreten bloemkoolbladen en iedere dag 
kijk ik of hij al een vlinder is geworden. 
 
Ik vroeg me ook af hoe we aan de naam 
sperziebonen komen. Die groeien dit jaar voor het 
eerst in onze tuin. Maar die naam? De naam 
‘bloemkool’ is logisch als je een bloemkool ziet. 
Maar sperzie? Ik ben het gaan opzoeken. 
Aanvankelijk las ik: “De sperzieboon – ook wel 
prinsessenboon, slaboon, herenboon of breekboon 

genoemd – is een peulvrucht uit de vlinderbloemenfamilie. De sperzieboon is 
een eenjarige plant en is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika.” Is hier 
ook sprake van vlinders?*  
De voorvoegsels prinses en heer duiden erop dat ze luxer waren dan de 
gewone bonen (witte en bruine) die vanouds voorkwamen. En ze werden 
regelmatig, vaak gebroken, aan een slaschotel toegevoegd. Maar sperzie? 
Verder zoeken leverde de volgens mij vreemde oplossing:  De naam is 
afgeleid van 'aspergieboontjes'. Deze boontjes danken hun naam aan het feit 
dat ze volgens Oudhollands gebruik, net als asperges, met gesmolten boter 
en nootmuskaat werden opgediend.”  Ik vind ze persoonlijk lekkerder en 
pittiger en heel gemakkelijk te bereiden, als ze gekookt worden in een 
‘boemboe‘ (een kant-en-klare kruidenpasta) van bijvoorbeeld Conimex. 
Ideaal voor een snelle maaltijd, met witte rijst en een hard gekookt ei. De 
boontjes kun je ook opdienen met een ‘eenvoudige’ pindasaus. Pinda’s horen 
immers ook tot de vlinder-bloemigen. Selamat makan. Eet smakelijk.   
 
Nanny  

 
*nee, de bloemvorm lijkt op vlindervleugels 
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Cafe Parkzicht 

Café Parkzicht heeft een nieuwe uitbater, Alex met zijn vrouw Diana en met 
ondersteuning van hun dochter Rosalie. Alex is geen onbekende van 
Sportpark II. Hij heeft jaren zelf in de Sikkelstraat gewoond. 
No-nonsense cafe met muziek, bar, biljart en een dweilband aan het oefenen 
achter de deur in een zaaltje, op een perfecte plek aan het park en natuurlijk 
lekker dicht bij Sportpark II. Parkzicht heeft regelmatig optredens van diverse 
soorten bands of zangers ook. 
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Nieuwe adverteerders 
Beste buurtbewoner, er is altijd ruimte voor een nieuwe aspirant adverteerder in ons 
buurtboekje.  
Wilt u zelf, als beginnend ondernemer adverteren, of weet u misschien toevallig 
iemand die hiervoor is geïnteresseerd ? (kan al vanaf €27,50 voor geheel 2024) in 
vier uitgaves van buurtboekje Sportpark II. 
laat het ons weten via de buurt website en wij gaan daar meteen mee aan de slag. 
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Te huur van de buurtvereniging 

• Een flinke aanhangwagen  
€17,50 voor een dag.  

Let op! Tegenwoordig is een net nodig om eroverheen te spannen.  

Deze wordt niet meegeleverd. 

 
 

• Vier sta-tafels  

€ 4,- per tafel per dag  
 
 
 
 
 
 

 
• Bierset  

Biertafel / picknicktafel  
€ 12,50 per dag 
Op de website www.sportpark2.nl 
leest u hoe u 1 of meerdere van de 
items kunt reserveren 
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